Mens & Media

Y PHILIP HOUBEN:
" ‘MIJN HEIMWEE NAAR
HET VOLMAAKTE’

Zijn naam gaat rond in Maastricht als profiel van de nieuwe burge-

meester. ‘Zo iemand als Houben’, luidt de suggestie. Wij zochten hem

op. Philip Houben (69), eerste verzoek voor een vraaggesprek werd

niet meteen met ja beantwoord.

JB: Is dit het eerste vraaggesprek dat u voert sedert de kwestie-
Leers?

Philip Houben: ‘Ja, iberhaupt heb ik het standpunt dat je na je
terugtreden geen publieke figuur meer bent en je opvolger niet
voor de voeten moet lopen.’

JB: Hoeveel interviews heeft u moeten afzeggen?

Philip Houben: ‘Een aantal.” En dan stellig: ‘Ik heb geen functie
meer. Alles wat ik zeg heeft eigenlijk geen enkele zin.’

JB: Als ik me zou beperken tot de stoel waarop de burgervader
zit, de stoel die u jarenlang heeft bekleed: wat doet het met een
mens om vanaf die stoel heengezonden te
worden?

Philip Houben: ‘Ik heb het idee dat dit Leers
enorm moet hebben aangegrepen. Het is
verschrikkelijk, want je geeft je honderd
procent, meer zelfs. Dat zal jou aanspreken
met topsport. Je bent bezig met van alles en
nog wat en dan van het ene moment op het
andere afscheid te moeten nemen, is natuur-
lijk bitter.’

JB: Toen die hectiek bezig was, heeft u hem gebeld?
Philip Houben (resoluut): ‘Nee, nee.’

‘Ik heb een
consequente

keuze gemaakt.’

JB: Waarom niet?

Philip Houben: ‘Om dezelfde reden. Of je bent deel van het ge-
heel, of je bent géén deel van het geheel. En als je kiest, moet je
ook consequent zijn. Bij zijn afscheid heb ik hem geschreven.’
JB: Als ze u gevraagd hadden op het moment dat ze Jan Mans
vroegen om korte tijd interim te zijn in de Limburgse hoofd-
stad, zou u dat gedaan hebben?

Philip Houben: ‘Nee, ze hebben me een paar keer gevraagd
om interim in een gemeente te zijn. Ik heb 17 jaar het burge-
meestersvak uitgeoefend. Het is fantastisch dat ik die kans heb
gekregen, het was een prachtige tijd. Als dan de bijl van het af-
scheid valt, kun je twee dingen doen: je kunt dan nog steeds
met het verleden bezig zijn of je kunt zeggen: Nou gaan we iets
anders doen. Je focus richten op hele andere zaken.’

JB: Geldt in deze: 1k kies voor mezelf, nadat ik zo lang voor de
publieke zaak heb klaargestaan?

Philip Houben: ‘Ik kies ook nu weer voor de publieke zaak,
maar op een hele andere wijze. Ik adviseer en ik schrijf.’
Houben wendt definitief de steven en gooit het over een andere
boeg: ‘Ik heb een paar regels voor je opgeschreven.’

Sta in het leven met een verhaal, waarin schepping vreugde vangt en
verdriet kan helen, wie kransen om het leven vlecht is nooit alleen te mid-
den van zo velen.’

‘Dit is het motto van waaruit ik mijn hui-
dige werk doe. Ik ben bezig met kijken
hoe je die ervaringen van het verleden ook
bij mensen kunt binnenbrengen; en dat
betekent dat ik een aantal mensen coach,
zowel in het bedrijfsleven als bij de over-
heid en in het onderwijs.’

JB: Kunt u een voorbeeld noemen van dat
nieuwe leven?

Philip Houben: ‘Iemand op een goede
positie in het bedrijfsleven is gespot door een headhunter om
naar een ander bedrijf over te stappen. Hij heeft het reuze naar



zijn zin, maar moet hij die overstap wel maken? Volstrekt zijn eigen
keuze natuurlijk, alleen wil hij een klankbord.’
JB: Welke zijn uw talenten om anderen daar-
mee te helpen?

Philip Houben: ‘Het in zijn waarde laten van
mensen, het beste uit mensen halen. Besturen
heeft ook te maken met het feit dat je ander-
mans talenten weet aan te boren. Daar gaat
het om, dat is de kunst van het besturen. Ieder
mens heeft een rijk arsenaal aan talenten, die
komen niet altijd aan de oppervlakte. Soms
moet je even de goede sleutel in het slot ste-
ken of de goede schroef aandraaien en begin-
nen mensen warm te lopen. In de functie van
burgemeester wordt een beroep op dingen
gedaan die aan jouw persoonlijkheid gekleefd
zitten.’

JB: Hoe oordelen uw klanten over uw advie-
zen?

Philip Houben: ‘Als ze een nieuwe afspraak
willen maken, weet je dat ze het boeiend vin-
den. Als ze zeggen: Nou bedankt, dit was het, is
dat ook duidelijk.’

JB: Geen bordje op de voordeur met ‘adviseur’ of zo? U maakt de
indruk uw rol te vervullen als weldoener.

Philip Houben: ‘Ik heb een goed pensioen.’

JB: Als ze aangeven: U hebt mij zo goed geadviseerd, ik wil u per se duizend
euro betalen...?

Philip Houben: ‘Dan mogen ze dat naar een goed doel overmaken.

In de kijker:

comfortabele loveseat in frisse lentekleuren.

meubels - advies

Componeren per telefoonlijn met
pianist Tonny EvK. *Mijn hart ligt bij
muziek, beeld en woord.’

Daarvoor heb ik een hele rits suggesties. Een van mijn eerste pro-
jecten was een circusschool in Ethiopié. Voor dat doel heb ik een
gedichtenbundel geschreven met de titel Koester
de clown, met tekeningen van Chrit Rousseau.
De bundel is praktisch uitverkocht en bracht
€ 90.000,- op. Dit bedrag is overgemaakt naar
Unicef. Mijn hart ligt eigenlijk bij drie dingen:
cultuur, samenlevingsvraagstukken en bij ontwik-
kelingssamenwerking.’ :
JB: Muziek maken met pianist Tonny Eyk, u haal-
de er de pers mee. Zijn er nog nieuwe noten ge-
schreven?
Philip Houben: ‘Onze laatste productie was te
horen bij het zilveren regeringsjubileum van de
majesteit. Een zitting van de Eerste en Tweede
Kamer met de regering. Er moest een lied komen
voor de verwelkoming. Dat heb ik met Tonny Eyk
geschreven. Hij componeert en ik schrijf de tekst.
Dat doen we telefonisch. Met de trekharmonica
aan zijn kant moet hij de eerste twee regels heb-
ben van mij. Dan begint hij langzamerhand met de
melodie te komen...’
JB: Wat is uw drijfveer?
Philip Houben: ‘Het heeft iets te maken met Het innerlijk behang; dat
is meteen de titel van een prachtige bundel. Die kent bijna niemand,
van de dichter Hans Lodeizen, hij is jong gestorven. Hij zegt dat mu-
ziek, beeld en woord door de eeuwen heen de permanente dragers
zijn van heimwee naar het volmaakte. Dat is de drijfveer waarom ik
graag de dingen doe zoals ik ze doe.’
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